
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 8 maart om 12.30 u.  

Middaggebed met aansluitend soep en brood 

Dekenij, Philippus Neridreef 3, Sint-Niklaas  
 

Lied 

Welkom 

 

Inleiding op de lezing  
Laten we eerst luisteren naar die 10 woorden die 

God aan Mozes gaf. Deze 'woorden' vormen de kern 

van de joodse wet. Ze bepalen hoe men moet leven 

als antwoord op de zorgende houding van God. Ze 

hebben het over de relatie tussen God en mens en 

over de relatie tussen mensen onder elkaar.  

Eerste lezing   
Exodus 20, 1-17  
 

  
 
 

 

Gebed om nabijheid 

Bij het begin van deze viering  

keren wij ons tot U, God.  

Wij willen ons herbronnen en  

ons leven enten op uw woorden  

die de richting aangeven. 

Om te doen wat gedaan moet worden. 

Gebedsviering 
Zondag 3 maart 2024 

3e zondag van de 40-dagentijd B-jaar 

Samen bouwen aan een 
nieuwe samenleving  



 
 
 
 
 

 
 
Om trouw te blijven aan uw Woord.  

Om verder te bouwen  

aan uw nieuwe samenleving  

van gelijkwaardigheid en gerechtigheid  

hebben wij uw en elkaars nabijheid nodig.  

 
God, 

Geef ons de wijsheid om te zien 

wat moet gedaan worden.  

Geef ons de kracht om hiervoor   

aan de slag te gaan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lied 

 

Inleiding op het evangelie  
In het evangelie horen we dat de Thora  

niet meer onderhouden wordt waardoor de tempel  

een marktplaats geworden is.  

  
Evangelie   Johannes 2, 13-25  

Bouwen aan de dromen die in ons bestaan, 
verder durven dromen dan enkel  
maar wat zal vergaan. Uw hand ... 
 
Bouwen aan de liefde die het wint van haat, 
geloven in de liefde,  
een zon die nimmer ondergaat. Uw hand ... 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ten voordele van Broederlijk Delen 
Solidair Maal aan vrije bijdrage. 
Inschrijven langs website  
of achteraan in de kerk. 
 
Wie kan helpen op zaterdag 09 maart  
vanaf 10u in Ons Huis? 
 
Wie wil (vruchten)cake bakken 
als dessert voor bij de koffie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 17 maart  
Solidariteitsontbijt voor Broederlijk Delen 

in Puivelde. 

Bestelling en bezorging van dozen.  
Info: maria.dekimpe@live.be, 0494161685 



Inleiding op de communie 

Zonder voorbehoud heeft de Heer  

gedeeld wat Hij bezat: 

zijn liefde voor ons, zijn leven. 

Als wij dit Brood delen, 

mogen wij Hem daarin ontmoeten. 

Communie 

Wondere Ruimte 

Slotgebed 

Als tempel en instituut aan het wankelen gaan 

legt U, God,  

de grondvesten voor de nieuwe tempel 

die in Jezus vlees en bloed werd: 

menselijke nabijheid,  

aandacht voor ieder, 

een duurzame samenleving,  

uw rijk van vrede. 

Laat ons gaan 

Hem achterna! 

Amen. 

Slotlied 

Acclamatie 

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde 

Barmhartige Heer, genadige God.  

Moment voor de kinderen 

Homilie 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, onze Vader, 

die de schepping aan de mens toevertrouwde 

om ze volgens zijn droom verder uit te bouwen. 

Ik geloof in Jezus, 

die ons in woord en daad getoond heeft 

hoe wij levend water kunnen zijn. 

Ik geloof in de Geest, 

die ons de kracht, moed en durf geeft 

om dit waar te maken. 

Ik geloof in een Kerk van mensen, 

die samen bouwen aan Gods Rijk  

van vrede en gerechtigheid. Amen. 

Voorbeden 
Van harte met elkaar verbonden 

en gedragen door Gods trouw,  

mogen wij bidden: 

Voor de verantwoordelijken in onze  

gemeenschappen, overheden en instellingen. 

Dat hun werk gedragen mag zijn  

door het verlangen dat iedereen meetelt  

en kan meedoen.  

Dat zij vooral durven te luisteren  

naar kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Voor de boerenverenigingen in Congo.  

Dat hun inspanningen om boeren en boerinnen 

samen te brengen mogen leiden  

tot gemeenschappen met hoop en toekomst.  

En dat zij met hun kennis en kunde gehoord  

en geraadpleegd worden door de overheid bij 

het uitstippelen van een duurzaam  

landbouwbeleid.  

Ubi caritas …. 



Voor onze lokale kerkgemeenschap.  

Dat wij open mogen staan voor elke uitdaging. 

Dat we niet bang zijn om tegen  

heersende gewoonten in te gaan.  

Dat wij samen kiezen voor  

een nieuwe samenleving  

met rechtvaardigheid als leefregel. 

Voor wie ons gebed wordt gevraagd (…) 

Ubi caritas …. 
 
Eeuwige God, geef hoop en toekomst  

aan onze wereld.  

Luister naar ons bidden  

en geef onze stem voldoende draagkracht.  

Amen. 

 

Offerande 
Wil je onze geloofsgemeenschap 

mee steunen? De misdienaars 

komen graag rond voor je 

bijdrage. Het kan ook via je 

bankapp. Dank je wel! 

 

Gebed bij brood en leven 
Gij die licht zijt, liefde, God: 

U bidden wij, U danken wij. 
 

Wij zijn de eersten niet 

die samenkomen in uw ruimte, 

zoekend in de diepte, 

hopend op uw aanwezigheid, 

wachtend op tekens van leven. 

In uw naam hebben mensen elkaar gevonden, 

trouw ervaren, liefde gedeeld. 

Wij die gaan in hun spoor, komen bij U aan. 
 

Wees hier aanwezig, God die leeft, 

die ons roept en vrede geeft. 
 

Wij zijn de eersten niet 

die uw stem horend, 

speuren naar wat U het liefste is. 

Met uw woord hebben mensen elkaar getroost, 

uitgedaagd en voortgeholpen, 

wegen ten leven elkaar gewezen. 

Van geslacht op geslacht hebben zij gedaan 

wat zij ontvingen uit uw mond. 

En nog zijt Gij niet uitgesproken 

en schrijft Gij in mensen uw verhaal. 
 

Spreek weer uw woord, God die leeft, 

die ons roept en vrede geeft. 
 

Wij zijn de eersten niet 

die rondom een tafel als deze 

brood in handen nemen. 

Uw eigen mens, Jezus van Nazareth, 

reikte ons uw liefde aan, 

gaf uw aanwezigheid gestalte. 

En broers en zussen in zijn naam 

gaven ons deze tekens door 

van leven gedeeld en vereeuwigd. 

Wij danken U, wij bidden U: 

houd ons gaande op zijn weg. 
 

Wees hier aanwezig, God die leeft, 

die ons uw brood van vrede geeft. 
 

Omdat wij U nodig hebben, Heer, 

daarom willen wij bidden met de woorden  

die Jezus ons gegeven heeft. 

 

Onze Vader 

 

Vredeswens 

Lieve God, 

U vindt het belangrijk  

dat mensen gelukkig kunnen zijn 

en dat er liefde is,  

van U naar de mensen,  

van de mensen naar U  

en tussen mijzelf en de mensen om mij heen.  

U vindt het zo belangrijk,  

dat U het een gebod noemt,  

een regel om altijd te onthouden,  

om nooit te vergeten. 

Dat is niet zo gemakkelijk, God. 

Daarom vragen wij U: 

Wilt U ons helpen om die liefde te voelen,  

en dan aan U en aan de mensen door te geven. 

Dank U, God. 

Amen 

 


